
 Bodem: plak deze onder de lampion. 

Wil jij, samen met andere 
Goudse kinderen, Sinter-
klaas een mooi verlichte 
nachtelijke intocht bezor-
gen? *

Plaats deze lampion dan op 
zaterdagavond 14 november 
bij je deur of raam. 
Als de Sint die nacht voet 
op Goudse grond zet, zal hij 
zich weer erg welkom 
voelen in onze mooie stad! 

Wil je Sinterklaas blijven 
helpen? Zet de lampion dan 
voor je raam of deur als je 
je schoen hebt gezet. Dan 
weet hij precies waar hij 
moet zijn!

* Wil je weten waarom hij
‘s nachts aankomt? Kijk dan 
op sinterklaasgouda.nl

Ben jij trots op je lampion? 
Laat dit dan zien op een 
foto! 
Laat jezelf op de foto zetten 
tijdens het knutselen of als 
je hem bij het raam of voor 
de deur zet. 
Stuur deze in via de website 
sinterklaasgouda.nl
De meest originele foto’s 
winnen een overheerlijk 
Sintpakketje. 

Let op: Zet alleen een nepkaarsje(of fietslampje) en geen echte kaarsen in deze lampionvan papier. 

Ssst niet verklappen...

Lichtjesfeest  

als verrassing 

voor de Sint!

Wie maakt de 
mooiste lampion? 

Plak de maan boven 

op de lampion. 

Vouw de twee lipjes elk 

naar een andere kant.  


